
Kind op Zondag  |  Vierde viering na adventstijd

Help jij me hopen?  
Thema: We lopen (en hopen) verder! 

Lucas 2:15-20	 Vierde viering na adventstijd 
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Kringviering na adventstijd

OVER DEZE VIERING
Deze vieringen zijn geschikt om met jongeren samen te 
doorlopen of in kleinere kring thuis te doen. Nog mooier 
is wanneer jong en oud elkaar opzoeken en ook na de 
adventsperiode een ‘club van hoop’ vormen.
We helpen elkaar hopen, geïnspireerd door de tijd van 
advent die nu geweest is. Dat begint met een wandeling. 
Deze vierde viering staat in het teken van samen verder 
lopen.

WANDELING
Maak een wandeling, geniet van elkaars aanwezigheid en 
praat met elkaar over kerst (hoe en waar je dit ook gevierd 
hebt). Heb je tijdens dit feest of in de adventsperiode iets 
beleefd dat je nog steeds bij je draagt? 
Deel bij terugkomst eventueel iets uit de gevoerde 
gesprekken. Bespreek ook samen hoe deze wandeling 
anders kan voelen. Eigenlijk lopen we na kerst samen met 
Jezus op!

VIEREN
Aansteken van de kaars
Steek een kaars aan. Zeg daarbij de volgende woorden:
Een nieuw licht mag gaan schijnen
voor alle mensen overal
Want God is de mensen niet vergeten, 
een belofte in de stal. 

Nu gaan we samen verder
ons pad is goed verlicht
Dank U voor dit samenzijn,
U geeft ons een gezicht.
 
Bijbellezing
Lees met elkaar Lucas 2:15-20. 

Bij deze woorden
Wanneer ben jij voor het laatst opgeschrikt? Gebeurde er 
iets dat jouw wereld op z’n kop zette? Dat zijn niet altijd 
de leukste gebeurtenissen, ze kunnen zelfs traumatisch 
zijn. Het zet vaak de dingen ook op scherp. Dingen waar 
jij je druk om maakte, verdwijnen naar de achtergrond. Je 
ontdekt wat echt belangrijk is. Laten we eens in het hoofd 
van de herders kruipen. Het zal vast weleens gebeurd zijn 
dat hun nacht in het veld verstoord werd. Bijvoorbeeld 
door onrustige schapen of wilde dieren die de kudde 
bedreigden. Maar dat ze opgeschrikt werden door een 
engel en later een lucht vol engelen, dat zal vast een eerste 
keer zijn. Het is een gebeurtenis die de wereld van de 
herders op z’n kop zet en dat is precies de bedoeling. 
Waar hun grootste taak was het letten op de schapen, 
laten ze hun werk voor wat het is en besluiten de stal op 
te zoeken om met eigen ogen te zien wat de Heer aan hen 
bekend heeft gemaakt.
Eenmaal bij de stal moeten ze eerst hun verhaal kwijt. Ze 
vertellen alles wat er tegen hen gezegd is over het kind. 
Wanneer moest jij je verhaal kwijt voordat je verder kon? 
Mensen hebben het nodig om met elkaar op te trekken 
en ruimte te voelen om hun verhaal te vertellen. Heb je 
dat ervaren in de vieringen die er zijn geweest in de tijd 
van advent? Welke verhalen die je gehoord hebt in deze 
tijd bewaar jij in je hart? Net zoals Maria dat deed met de 
woorden van de herders.
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Na het bezoek aan de stal volgt een ontlading. De herders 
loven en prijzen God om alles wat ze hebben gehoord en 
gezien. Een prachtig beeld en ook bemoedigend. Door 
de emoties van angst en verwondering heen, ook op 
momenten dat ze misschien nog niet bevatten wat er is 
gebeurd en wat dat precies betekent, loven ze God. 

Gesprek / Verwerking
Lees de tekst nog eens en schrijf samen de emoties op 
die in dit verhaal voorkomen. Schrijf elke emotie op één 
briefje. Vorm duo’s, pak een briefje en bespreek bij de 
emotie die erop geschreven staat het volgende:
•  Wanneer heb jij je voor het laatst zo gevoeld?
•  �Welk woorden uit deze lezing kunnen jou bemoedigen/

verder helpen?

In deze periode na kerst mogen we vooruit kijken. 
Bespreek samen waar jullie naar uitkijken. Deel het met 
elkaar. Maak het visueel door een wandelkaart te tekenen 
waarop deze ‘uitkijkpunten’ gemarkeerd staan.

Lied 
Luister samen naar het lied ‘Samen is het beter dan 
alleen’, Reisgenoten.
Mooi luisterlied: ‘Samen is het beter dan alleen’ – 
Nederland Zingt (eo.nl)

Gebed
God, we zijn als een groep een periode met elkaar opgetrokken.
We hebben elkaar beter leren kennen
en hopen dat we ook U nu beter kennen.
Zegen ons op de weg die we hierna gaan.
Tijdens bergen en dalen, kruispunten, 
doodlopende wegen en eenrichtingsverkeer.

Dank dat we samen de weg van hoop mogen lopen.
Dank U voor de mensen om ons heen,
dank voor Uw aanwezigheid.
Amen

HELP JIJ ME HOPEN?
Hier zoeken we het gesprek en de samenwerking tussen 
jong en oud, bekend en onbekend.
Zij hebben, met hun verschillende ervaringen en 
leefwerelden, elkaar veel te vertellen en te leren.

Zoek iemand op die je minder goed kent of niet zo vaak 
spreekt. Wissel uit welke woorden uit deze viering je 
bijgebleven zijn en waarom. Welke woorden van hoop  
wil je de ander meegeven?

VERDER WANDELEN
Jullie zijn een aantal weken met elkaar opgetrokken. 
Hopelijk hebben jullie van elkaar geleerd en hebben jullie 
elkaar beter leren kennen. Misschien is dit wel het begin 
van meerdere ontmoetingen, het samen wandelen hoeft 
hier niet te stoppen. Misschien is het afscheid hier wel 
het begin van een wandelafspraak volgende week en/of de 
weken hierna.

https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/mooi-luisterlied-samen-is-het-beter-dan-alleen
https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/mooi-luisterlied-samen-is-het-beter-dan-alleen

