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Help jij me hopen?  
Thema: Wegwijzer

Lucas 3:1-18	 Tweede viering in adventstijd 
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Kringviering in adventstijd

OVER DEZE VIERING
Deze vieringen zijn geschikt om met jongeren samen te 
doorlopen of in kleinere kring thuis te doen. Nog mooier 
is wanneer jong en oud elkaar opzoeken en samen in deze 
adventsperiode een ‘club van hoop’ vormen.
We helpen elkaar hopen, geïnspireerd door de tijd van 
advent die nu bezig is. Dat begint met een wandeling. 
Deze tweede viering staat in het teken van samen 
optrekken, verkennen hoe we elk onze weg gaan en het 
zetten van de juiste stappen.

WANDELING
Maak een wandeling en let daarbij eens op de 
verschillende wegen die er zijn. De volgende vragen 
helpen om beter te kijken.
•  �Welke soorten wegen zie je? Stoeptegels, gras, grind, 

enzovoort. Wat roept het soort weg bij je op als je naar je 
eigen levensweg kijkt?

•  �Stel je leven eens voor als een wandeling. Op wat 
voor soort weg loop je dan op dit moment? Loopt het 
makkelijk of moeilijk, snel of stroef ?

•  �Misschien kom je onderweg een of meerdere 
kruispunten tegen. Je kunt meerdere kanten op en moet 
kiezen. Heb jij de afgelopen tijd een belangrijke keuze 
gemaakt?  
Ben je blij met die keuze?

Loop de terugweg in tweetallen en deel de vragen en 
antwoorden met elkaar. Is er bij terugkomst iemand die 
iets wil vertellen over zijn of haar vraag of het gesprek van 
de terugweg?  

VIEREN
Aansteken van de kaars
Steek een kaars aan en spreek daarbij de volgende 
woorden:
Een vlam die langzaam groter wordt 
vertelt een mooi verhaal. 
Het licht van onze goede God 
schijnt voor ons allemaal. 

Geloof maar dat Hij mensen ziet. 
Een stem zegt: ‘Wees gegroet.’ 
Want God vergeet de mensen niet, 
Hij komt ons tegemoet. 

Bijbellezing
Lees met elkaar Lucas 3:1-18. 

Bij deze woorden
Heb jij weleens een moment gehad dat je bent 
aangesproken op wat je wel of niet doet? Waarbij iemand 
zegt dat je het helemaal anders moet doen. Het kan lastig 
zijn om die woorden van een ander aan te nemen. Het 
kan weerstand oproepen, zelfs als je weet dat de ander 
misschien gelijk heeft. Aangesproken worden is niet altijd 
leuk, maar soms nodig, zo leert de tekst ons vandaag.
In deze tekst geeft Johannes betekenis aan de woorden 
die in Jesaja geklonken hebben: 4 … Maak de weg van de 
Heer gereed, maak recht zijn paden! En verderop klinkt 
een belofte: 5… kromme wegen worden rechtgemaakt, 
hobbelige wegen geëffend. Daarom is het thema van 
vandaag ‘Wegwijzer’ en komen er ook wegen voor in de 
verwerkingen. 

Johannes spreekt zijn luisteraars flink toe. Hij geeft aan 
dat ze niet op de goede weg zitten en dat er een ommekeer 
nodig is. Ergens zou je verwachten dat dit tot weerstand 
leidt. Denk aan die keren dat je tot de orde geroepen 
wordt. Borrelt er dan een ‘ja maar’ op? Of ‘wie ben jij 
dat jij het beter weet’? In deze tekst reageren de mensen 
anders. ‘Wat moeten we doen?’ vragen ze. Daar geeft 
Johannes een duidelijk antwoord op: ‘Geef weg waar je 
meer van hebt, vraag niet meer dan nodig, pers niet af en 
laat je niet omkopen.’ Vind je het makkelijk wat Johannes 
van de mensen vraagt? Als jij deze ‘opdrachten’ zou 
uitvoeren, wat zou er dan gebeuren of veranderen in jouw 
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leven? Wat heb je weg te geven, wat zou je niet meer aan 
anderen vragen, wie zou je niet meer onder druk zetten 
om te krijgen wat je wilt en welke ‘verleidingen’ zou je 
weerstaan? 
Het omkeren, dingen anders doen, doe je niet voor 
jezelf. Johannes schetst een beeld van mensen die samen 
timmeren aan de weg van Jezus. Een mooi beeld om mee 
te nemen deze adventstijd.

Gesprek / Verwerking
In de overdenking worden vier vragen gesteld:
•  �Wat heb je weg te geven?
•  �Wat zou je niet meer aan anderen vragen?
•  �Wie zou je niet meer onder druk zetten om te krijgen 

wat je wilt?
•  �Welke ‘verleidingen’ zou je weerstaan?
Kies elk één vraag uit die je aan jezelf wilt stellen en geef 
daar antwoord op. Schrijf de vraag en het antwoord op een 
briefje en vouw het dubbel. De briefjes worden verzameld 
en opnieuw uitgedeeld. Lees de vraag en het antwoord dat 
je gekregen hebt en bedenk wie de eigenaar is. Zoek elkaar 
op en bevraag elkaar op wat is ingevuld.

Lied 
Zing samen Psalm 126 of lees de tekst van dit pelgrimslied.
Of beluister de volgende bewerking (The Orchardist) van 
het lied: “Psalm 126” (youtube.com)

Gebed
We danken U dat we samen op weg mogen zijn in deze adventstijd. 
Geef dat de dingen die we lezen en bespreken als zaadjes zijn die de 
komende week groeien.
Help ons de juiste weg te lopen en om te keren als dat nodig is. 
Geef dat we onze hand uitstrekken naar anderen en samen bouwen 
aan Uw weg.
Ook al trekken we met veel reizigers op, we zullen nooit precies 
weten wat bij iedereen van binnen speelt. Waar de weg hobbelig  
of zelfs niet beloopbaar lijkt.
Dat willen we bij U neerleggen.
We bidden om een zegen voor alle mensen, dichtbij of ver weg.
Wilt U bij ons zijn?
Amen

HELP JIJ ME HOPEN?
Hier zoeken we het gesprek en de samenwerking tussen 
jong en oud, bekend en onbekend.
Zij hebben, met hun verschillende ervaringen en 
leefwerelden, elkaar veel te vertellen en te leren.

Zoek iemand op die je minder goed kent of niet zo vaak 
spreekt. Wissel uit welke woorden uit deze viering je 
bijgebleven zijn en waarom. Welke woorden van hoop wil 
je de ander meegeven?

VERDIEPING
Lucas 3 begint met een heel aantal namen van 
machthebbers in de tijd van Jezus. Over hen valt heel 
wat te zeggen, maar niet dat ze toonbeelden van goed en 
rechtvaardig leiderschap zijn. De macht die zij hebben, 
staat hen niet goed. Ze maken er misbruik van. Door 
ze in een groepje bij elkaar te zetten, schetst Lucas de 
historische en de ‘morele’ tijd. In díe tijd, in díe situatie 
komt Johannes de Doper op het toneel. Vanuit de woestijn 
bij een riviertje is hij echt een tegenstem. Een ander geluid 
dan dat van het groepje. Hij gebruikt het beeld van wegen, 
geleend (met bronvermelding) van de profeet Jesaja. 
Klaar moet het zijn met de kromme wegen, aangelegd 
door de genoemde leiders en geaccepteerd door het volk. 
‘Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!’ 
Hoe moeten mensen dat doen? Johannes geeft concrete 
aanwijzingen (lees ze maar na). Hoe klinken Johannes’ 
woorden vandaag? Zijn ze nog actueel? Is het leiderschap 
vandaag de dag rechtvaardiger of zijn er nog steeds 
machthebbers (personen of instituten) die een tegenstem 
nodig hebben? 
(Naar een exegese van ds. Jaap Goorhuis op Theologie.nl)

https://www.youtube.com/watch?v=uZ8ZS88TX1M

