Levenslicht
Projectlied advent en kerst 2022 – Kind op Zondag
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Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

eerste zondag (Batseba):
Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.

tweede zondag (Ruth):
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou,
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’
Zo spreekt de hemel met haar stem
en het wordt feest in Betlehem.

derde zondag (Rachab):
Een vrouw die mensen schuilen laat
waardoor Gods toekomst verder gaat.
Haar moed loopt als een rode draad
door het verhaal van goed en kwaad.

vierde zondag (Tamar):
De stam van Juda bleef bestaan,
want Tamar is niet weggegaan.
Als hoopvolle en sterke vrouw
bleef zij geloven in Gods trouw.

Kerst (Maria):
Een jonge vrouw uit Nazaret
wordt door de hemel opgemerkt.
Maria krijgt een koningskind
omdat Gods nieuwe tijd begint.  
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Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469
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