Een lied voor God

tekst: Erik Idema

Psalm 148 muziek: Gerard van Amstel
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Laat er een lied zijn van bo - ven de wol - ken. Van hol - der - de -
Laat er een lied zijn van bo - ven de ber - gen, van zon, maan en
Laat er een lied zijn van vel - den en bos - sen, van e - zels en
Laat er een lied zijn van mon - sters en vu - ren, prin - ses - sen en
Laat er een lied zijn van def - ti - ge men - sen, van ar - men met
Laat er een lied zijn voor God in de he - mel. Zijn naam is ver -
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bol - der, ge - bul - der op zol - der, het huis is te klein!
ster - ren, ge - juich in de ver - te, een he - mel - fon - tein.
0s - sen. Ze zin - gen en hos - sen, het dal wordt een plein.
bu - ren, pa - lei - zen en schu - ren, van zee en woes - tijn.
wen - sen, een feest zon - der gren - zen, dat hoort het te zijn.
he - ven, Hijj geeft aan ons le - ven een vro - lijk re - frein!



